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Dag van de Froidure kinderen in Planckendael!

Tombola van de
Kleine Dennen 2024

De Dag van de Kinderen is het jaarlijks

weerkerend en feestelijk hoogtepunt

binnen de Federatie Froidure.

Die dag nodigen we alle kinderen en

jongeren uit onze aangesloten

voorzieningen uit voor een uitstap naar

een locatie die bij kinderen tot de

verbeelding spreekt.

Zondag 22 september keken niet minder

dan 318 kinderen en jongeren en

69 begeleiders reikhalzend uit naar wat

ze die dag zouden beleven in het

dierenpark van Planckendael in Muizen,

deelgemeente van Mechelen.

Een buitenkans, en voor sommigen

misschien iets wat ze maar één keer in

hun jeugd zullen meemaken.

Je zou voor minder goedgemutst aan de

ingang toekomen en al onmiddellijk

welkom geheten worden door

dierenfiguren die gewillig mee op de

groepsfoto gingen.

Picnic in de rugzak, gingen de kinderen

met hun begeleiders onder een grote

boog het dierenpark binnen.

Op weg naar avontuur...en een lekker

ijsje, wafel of aandenken dankzij de

consumptiebon van 10€ die de Federatie

Froidure aan elk kind meegaf.

Deze bonnen vormden de kers op de

taart en maakten de verwendag

compleet.

Hieronder enkele reacties.

Het mag duidelijk zijn, veel kinderen

beleefden de dag van hun leven.

"Het was super leuk in Planckendael!

Ik heb giraffen gezien die heel hoog waren

en ze aten blaadjes van de bomen.

De apen waren grappig en speelden de

hele tijd. Ik vond de olifanten het leukste!

Ze waren zo groot en hadden lange

slurven. Zeker een aanrader!"

"In Planckendael zag ik veel coole dieren!

De leeuwen lagen lekker te slapen, en de

zebra’s waren super mooi met hun strepen.

Ik heb ook een kangoeroe gezien die heen

en weer huppelde. Het was een superdag

en ik wil zeker nog een keer terug!"

"Ik heb vandaag zoveel dieren gezien in

Planckendael! De bizon was echt enorm

groot, gelukkig kwam hij niet dichtbij!

De flamingo's stonden allemaal op één

been, wij deden hen na. Het was heel

gezellig met de groep en we hebben ook

een lekkere wafel gegeten. Ik vond het heel

leuk, ik wil snel weer teruggaan!"

Deze dag was niet mogelijk geweest

zonder de steun van onze sponsor AG

Solidarity, die we hierbij uitdrukkelijk

willen bedanken.

De inhoud van de goodiebag die ze elk

kind bezorgden bij het buitengaan zal

nog menige kinderkamer versieren.

Maar deze dag was ook niet mogelijk

geweest zonder uw steun, beste lezer,

beste donateur.

U schenkt de middelen om deze uitstap

te financieren,

U bent de echte peter of meter van de

Dag van de Kinderen Froidure!

Wel bedankt hiervoor!

Voorzitter Jos Linkens verwelkomt de jongeren
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“Beste vrienden en sympathisanten van de

Federatie Froidure en de vele voorzieningen

die hiervan deel uitmaken,

Met de gebeurtenissen van de laatste

maanden is er op het eerste zicht weinig

vrolijks te bespeuren in de Kerst en de

overgang van oud naar nieuw.

Ik ga hier niet alle drama’s die zich

momenteel in de wereld voltrekken

opsommen. We worden er elke dag mee

geconfronteerd in de media.

Tegelijkertijd spelen er zich in de twintig

voorzieningen die onze Federatie rijk is,

wondermooie zaken af.

Een schare van directieleden, opvoeders,

medewerkers en vrijwilligers zetten zich met

hart en ziel in om het leven van honderden

kinderen en jong volwassenen zinvoller en

vrolijker te maken.

De talrijke residentiële voorzieningen waar

kinderen met een moeilijke familiale

achtergrond vol liefde worden opgevangen

en begeleid worden naar hun volwassenheid,

zijn hier een mooie illustratie van.

De zorg is er de klok rond, elke dag opnieuw,

niet in het minst bij de gespecialiseerde

opvang van jongeren met autisme.

Bij de dagopvang zet men, naast

schoolbegeleiding, ten volle in op naschoolse

activiteiten of sportieve kampen voor

jongeren, wat hen toelaat hun energie een

positieve uitlaatklep te geven.

De psychologische druk op onze

medewerksters en medewerkers is groot en

de uitdagingen zijn alles behalve evident.

Wat mij telkens weer opvalt is de positieve

ingesteldheid, de opgewektheid, het

optimisme en de goede gezindheid van

iedereen die de zorg voor de kinderen

opneemt. Niet zagen maar helpen.

Het is haast niet te geloven dat mensen die

zich inzetten voor de moeilijke zorg voor

anderen, het meest optimistisch zijn in deze

grijze wereld waar goed nieuws een

zeldzaamheid geworden is.

Jullie morele en financiële steun is voor al

deze mensen en medewerkers dan ook een

grote erkenning en motivatie.

Wij wensen dan ook iedereen een mooi en

zinvol 2025 toe.

Met hartelijke groet,

Jos Linkens, Voorzitter”

Dit nummer wordt U
gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw
vrijgevigheid om

onze actie te steunen

‘Weten jullie dat, waar we nu varen,

vroeger Spanje was’.

Met die ene zin trok ik meteen de

aandacht van de dertig jongens en

meisjes die uit heel het land waren

samengekomen om deel te nemen

aan een nieuw Habbekratsavontuur

in de herfstvakantie:

De Schelderoute.

‘Was het hier dan ook warm en

groeiden er palmbomen’ vroeg een

nieuwsgierig meisje.

‘Neen, zo eenvoudig was het nu ook

weer niet.’

Vlaanderen was onder het Spaans

bewind van Philips II, de zoon van

Keizer Karel, Koning van Spanje,

gekomen en sindsdien gingen onze

contreien gebukt onder het bewind

van de Spanjaarden.

We waren ‘de Spaanse Nederlanden'

van 1556 tot 1715.

Op het eerste zicht, een moeilijk

kampthema over een periode

waarover we zelf in de lage landen

blijkbaar niet zo heel veel afweten.

Ware het niet dat de geschiedenis

van de Spaanse Nederlanden, vol

spannende gebeurtenissen op

bekende plaatsen, nog tot op

vandaag haar sporen nalaat.

RODE DRAAD

Maar goed. Het thema is bij

Habbekrats slechts een kapstok om

er een heel verhaal van kennis en

ontwikkeling, maar ook van

vriendschap en verbinding aan op te

hangen.

Zo kwam het dus dat er zich op die

eerste dag van de herfstvakantie, 30

jongens en meisjes uit Vlaanderen,

Brussel en Wallonië aandienden om

deel te nemen aan dit avontuur.

Behalve de boeiende geschiedenis

van de Spaanse Nederlanden was

ook de Schelde de symbolische rode

draad in het verhaal.

Dankzij de stroom zouden we

Vlaanderen met Wallonië verbinden

en op de laatste dag in triomf

Doornik binnenvaren.

Maar zover was het nog niet.

We moesten nog eerst Antwerpen

‘veroveren’. Vanaf het uiterste

noorden van ons land voeren we de

Schelde op en passeerden we de

plaats waar Alexander Farnese,

de onwettige kleinzoon van Karel V,

de Antwerpenaren op de knieën

kreeg door er de Schelde te

blokkeren met een reusachtige dam.

Hiervan is nog nauwelijks een spoor

te ontdekken, maar dat deerde de

jongeren niet. Ze deden zich te goed

aan de overweldigende, dagelijkse

werkzaamheden in het Deurganckdok

bij het laden en lossen van liefst

meer dan 6 miljoen containers per

jaar!

DE SCHAT DER SPANJAARDEN

Terug in de Spaanse tijd maakten de

jongeren in Antwerpen kennis met

alles en iedereen wat verbonden was

met deze periode. We klopten aan

bij het Stadhuis, bezochten de

kathedraal, leerden schilderen bij

Rubens en hielden een picnick in Het

Steen. Maar omdat Antwerpen ook

een hedendaagse, hippe stad is

lieten de meisjes en jongens zich

ook gaan op het skatepark en op de

voetbal- en basketpleintjes.

De finale vond plaats in ons eigen

huis: Habbekrats ForTeens in hartje

Antwerpen. Eerst echter, moest er

nog een schat worden gezocht.

De verloren ‘Schat der Spanjaarden’

zou zich nog steeds op zijn originele

plaats langs de Schelde bevinden.

Om ze te verdienen moest er elke

dag een groot raadsel worden

opgelost. De aanwijzing vonden de

helden in Antwerpen bij het

standbeeld van Willem de Zwijger

en Filips van Marnix van

Sint-Aldegonde, de burgemeester

van Antwerpen ten tijde van de

Spanjaarden.

DE GASTVRIJE GRAAF

Het kamp was nog maar één dag

ver, maar het was zo goed gevuld

en de vriendschap was zo groot dat

iedereen het gevoel had elkaar al

maanden te kennen.

De drie volgende dagen voeren we

de Schelde verder stroomopwaarts,

profiterend van de getijden op de

machtige stroom.

Het bracht ons tot Hamme, waar

Habbekrats ook een warm huis bezit,

en waar we op de dijken van Durme

en Schelde fietsten en de veerboten

gebruikten om ten slotte, kletsnat

van de regen aan te komen in het

prachtige kasteel van

Marnix van Sint-Aldegonde.

Graaf John is inderdaad een

afstammeling van zijn beroemde

naamgenoot en pakt graag uit met

diens heroïsche geschiedenis.

Dat de kinderen van boven tot onder

nat waren en met hun

modderschoenen de historische

vloeren van het sprookjeskasteel

langs de Oude Schelde bevuilden,

dat deerde de graaf niet. Daarvoor

was zijn gastvrijheid te groot.

De tocht ging verder richting

Baasrode, waar indertijd de schepen

van stapel liepen en Willem de

Zwijger aan de dood ontsnapte.

De volgende dag bracht ons naar

Dendermonde.

WILDEMANNEN EN PIJNDERS

In de stad aan de Dendermonding

werden de jongeren getest op hun

pijnderskwaliteiten.

Als Wildemannen verkleed, werden er

zware lasten versleept, karren

getrokken, en tonnen getild.

En dat allemaal omdat in 1565 in

Dendermonde het Eedverbond der

Edelen was gesloten in de hoop de

Spanjaarden wat milder te stemmen.

Het omgekeerde gebeurde echter,

want de Beeldenstorm was

begonnen.

De helden konden zich nog net op

tijd uit de voeten maken voor de

Beeldenstorm door opnieuw aan

boord te gaan van hun vertrouwde

schip.

We voeren nu van Dendermonde tot

Gent waar de Zeeschelde

De Schelderoute,
een avontuur van de
Habbekratshelden

"Het thema is bij

Habbekrats slechts

een kapstok om er

een heel verhaal van

kennis en

ontwikkeling, maar

ook van vriendschap

en verbinding aan

op te hangen"
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OverKop-huis Oostende

Sinds september 2024 organiseert de

Foyer des Jeunes des Marolles

fietstochten met de 12- tot 14-jarigen

die zich hiervoor hebben opgegeven. Het

doel is hen de kans te geven de benen

te strekken, er even tussenuit te gaan

en zelfstandig handelen te stimuleren...

Vooraf organiseren we workshops rond

fietsherstelling, routeplanning, het

werken met kompas, het opzetten en

afbreken van tenten, en het bereiden

van maaltijden.

Zo vertrok er tijdens de

Allerheiligenvakantie (van 21 oktober tot

24 oktober) een groep van 15 jongeren

van Les Marolles naar het dorpje

Treignes in de provincie Namen.

De afstand bedroeg ongeveer 150 km.

Dat maakt 40 km per dag fietsen van

kampeerplek naar kampeerplek.

Elke tentgroep was verantwoordelijk

voor zijn eigen kampeerplaats en voor

de huishoudelijke taken (koken,

afwassen, opruimen, enz.).

De kooksessies waren een gelegenheid

om na te denken over wat we aten, hoe

we het klaarmaakten en hoe we de

taken het best verdeelden. Het was een

belangrijk educatief moment.

De route was niet gemakkelijk, want

op dag 1vertrokken we in de regen.

Gelukkig was alles heel goed

georganiseerd : klaargemaakte broodjes

werden aangereikt vanuit een busje dat

de groep volgde en hulp kon bieden in

geval van moeilijkheden.

We volgden prachtige fietspaden of

autovrije wegen en de jongeren waren

enthousiast over deze ontsnapping uit

Brussel.

Met behulp van een kaart en gevolgd

door 4 begeleiders, moesten ze zich elke

dag tot het uiterste inspannen om voor

het vallen van de avond het einddoel te

bereiken, tenten op te zetten en buiten

te koken.

Het uitzicht op de rivier bij Profondeville,

de wegen door de velden, de bossen,

de dorpjes...

Het was allemaal erg verfrissend voor

de jongeren.

s Avonds organiseerden we spelletjes in

het bos en gingen we vroeg slapen

omdat de nacht koud was en onze

lichamen moe.

Eens het einddoel bereikt waren de

kinderen dolblij! De enorme hoeveelheid

energie, die ze in Brussel binnen 4

muren niet kwijt raken, hadden ze nu

helemaal kunnen spenderen aan dit

avontuur in de buitenlucht.

Solidariteit, groepsverantwoordelijkheid

en autonomie waren de drijvende

krachten die deze kinderen ten goede

kwamen.

In naam van al deze jongeren, die niet

gauw een kans krijgen om zulke

kostbare momenten te beleven, danken

we alle donateurs die deze fietstocht

hebben mogelijk gemaakt.

Bruno Frère,

begeleider

https://fjmarolles.eu/

Verslag van een fietskamp
met jongeren uit de Marollen

"Solidariteit, groeps-

verantwoordelijkheid

en autonomie waren

de drijvende

krachten die deze

kinderen ten goede

kwamen"

haar getijden verliest vanaf de sluizen

van Merelbeke. Aan boord had

Habbekrats twee vorsers uitgenodigd.

Samen met de jongeren gingen ze de

kwaliteit van het Scheldewater na en

kwamen ze te weten wat er allemaal wel

of niet meer in de stroom leefde en wat

ze daar zelf aan konden doen.

Toen we Gent binnenvoeren wisten we

al heel wat meer over de kwaliteit van

het water en de bewoners in en langs de

stroom en keken we met een andere

blik naar natuur en milieu.

ONTVANGST OP HET STADHUIS

In Gent, de geboortestad van Keizer

Karel, wachtten opnieuw historische

opdrachten. De kathedraal, het Belfort

en het Gravensteen deelden samen een

geheim waarvoor de meisjes en jongens

van Habbekrats zich weer in de

Spaanse tijd waanden. De Gentse

bootjes brachten ons tot aan de poort

van het verdwenen paleis waar Karel V

werd geboren en zetten ons netjes weer

af in de oude haven tussen Koren- en

Graslei. Net op tijd om plechtig te

worden ontvangen op het Stadhuis

want daar, in de originele zaal, zouden

we de Pacificatieakte 448 jaar na datum

opnieuw ondertekenen.

Als beloning ontvingen de helden een

vierde aanwijzing om de Schat der

Spanjaarden op te sporen. Maar, nog

was de buit niet binnen. In elk geval

werd de laatste avond in schoonheid

afgesloten in De Fabriek, het grote

jeugdcentrum van Habbekrats Gent.

STRAFFE MADAMMEN!

’s Anderdaags stond een maar half

uitgeslapen bende jongens en meisjes

klaar aan het Stadhuis van Oudenaarde

waar Margaretha van Parma ons

opwachtte. Margaretha was het

buitenechtelijk kind van Karel V en

werd, als halfzuster van Filips II,

landvoogdes van de Nederlanden,

tot aan de Tachtigjarige oorlog.

Margaretha figureerde in ons verhaal als

één van de twee ‘straffe madammen’

die die dag hun opwachting zouden

maken. Eens ze haar hele leven hadden

doorgrond in de prachtige

tentoonstelling , vertrokken de helden,

dwars door de Vlaamse Ardennen naar

hun eindbestemming. Die tocht was ten

tijde van de troepen van Farnese ook

niet gemakkelijk geweest maar de

jongeren gebruikten koersfietsen om de

heuvels te trotseren en arriveerden met

brio aan de Pont des Trous te Doornik,

klaar voor de laatste opdracht.

Een tweede heldin diende zich aan:

Christine de Lalaing stond op 1 oktober

1581 bij het beleg van Doornik op de

barricaden tegenover Farnese.

Sedertdien prijkt Christine’s beeld op de

Grote Markt van de stad, een laatste

hint voor de Habbekratshelden die

dankzij de raadsels van Doornik bij het

vallen van de avond het Rode Fort

belegeren en er oog in oog staan met de

Schat der Spanjaarden, gelukkig groot

genoeg om met iedereen te delen!

EEN TOEKOMST VOOR ONS VERLEDEN

De euforie van het vinden van de schat

deemsterde weg wanneer de jongeren

afscheid moesten nemen van elkaar.

‘We zien elkaar spoedig terug!’ trooste ik

hen. ‘Er komen nieuwe avonturen aan".

Binnenkort gaan we op zoek naar het

verhaal van Van Gogh en Rimbaud

en volgend jaar wacht een nieuwe

kampreeks tientallen jongeren op om

het avontuur van hun leven te beleven…

Toen de kinderen in de

Habbekratsbusjes Doornik hadden

verlaten overviel mij als altijd een leegte.

Zonder de kinderen waren geschiedenis,

monumenten en standbeelden vergane

glorie. Zij, bedacht ik, al die jongens en

meisjes, geven weer betekenis aan al

die gebeurtenissen en geven verleden

weer een toekomst.

Ik haastte mij naar huis want

er moesten nieuwe avonturen worden

bedacht…

Chris Van Lysebetten

Agemeen coördinator Habbekrats

www.habbekrats.be

‘De Schelderoute’ is een avontuur van

De Habbekratshelden.

Dankzij uw giften heeft de Federatie

Abbé Froidure dit project ondersteund

voor een bedrag van 5.000€.

Uw vrijgevigheid heeft de jongeren een

onvergetelijk avontuur geboden, dank

hiervoor!

"De jongens en de

meisjes geven weer

betekenis aan al die

gebeurtenissen en

geven het verleden

weer een toekomst"
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat U in het verleden

een gift hebt gedaan of uw interesse hebt betoond

in onze werking.

Zijn uw gegevens niet correct, ontvangt U liever deze

nieuwsbrief via e-mail of wilt U geen communicatie

meer van ons ontvangen, stuur dan gerust een

e-mail naar infodesk@froidure.be.

Voor onze privacy policy : zie www.froidure.be

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om

onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften
vanaf €40 op jaarbasis.
Als lid van de RE-EF ( Récolte de fonds Ethique -

Ethische Fondsenwerving ), en van Donorinfo,

verzekeren wij u transparante rekeningen en toegang

tot informatie.

KBO 0409 655 348 RPR Brussel

Gelieve ons via brief, telefoon of per mail EENMALIG uw nationaal nummer te bezorgen.

Deze informatie is door recente wetgeving noodzakelijk om van de fiscale aftrek te kunnen genieten.
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