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Wat heeft een boek over de diefstal van
de "Rechtvaardige Rechters" gemeen met Habbekrats ?

Financieel verslag
2023

Het boek gaat over één van de meest

spraakmakende kunstroven uit de 20ste

eeuw. Exact 90 jaar geleden, in de nacht

van 10 op 11 april 1934, wordt het paneel

van de Rechtvaardige Rechters uit het

Lam Gods van de gebroeders Van Eyck

gestolen uit de Sint-Baafskathedraal in

Gent. Dit meesterwerk van onschatbare

waarde blijft ook na bijna een eeuw

onvindbaar. Later zal ene Arsène

Goedertier op zijn sterfbed bekennen dat

hij het paneel heeft gestolen.

Bij hem thuis worden kopieën gevonden

van de brieven waarin aan het bisdom

losgeld werd geëist.

De brieven droegen de geheimzinnige

handtekeningen D.U.A. of A.N.S.

Chris van Lysebetten, coördinator van

Habbekrats, een voorziening die deel

uitmaakt van onze Federatie, denkt het

mysterie van de raadselachtige

handtekeningen te hebben opgelost bij

het

organiseren

van een

zoektocht

voor de

kinderen. Hij

vertelt zijn

verhaal aan

Paul van der

Straten

Waillet,

voormalig voorzitter van de Federatie

Froidure, die er een boeiend verhaal vol

avontuur, cultuur en humor over schrijft.

De auteur beschrijft de ongelooflijke

schattenjacht die de lezer de pracht van

de aanbidding van het Lam Gods zal

laten ontdekken en de plek zal onthullen

waar het retabel al die jaren verborgen is

gebleven.

En weet dat dit verhaal waar gebeurd is!

U bent nieuwsgierig? We brengen U

hieronder de passage uit het boek over

de ochtend van 11 april 1934.

Een gewaagde diefstal

Sint-Baafs dommelde in een lichte nevel

op deze kille ochtend in april.

Zilverkleurige rijm glinsterde op de daken.

De lucht was nog fris, maar de

narcissen, krokussen en de eerste

zwaluwen kondigden vrolijk de naderende

lente aan. Jos Van Volxem, al bijna

twintig jaar koster en toegewijd aan de

eredienst van Sint-Baafs, fietste stevig

langs de Leie om tijdig voor de mis van 7

uur aan te komen. Kanunnik Gabriël Van

den Gheyn was pathologisch punctueel

en nauwgezet. De priestergewaden,

kazuifel, koorhemd, koord, stola en

andere scapulieren, evenals de kelk en

pateen, moesten een kwartier voor de

dienst op de credenstafel in de sacristie

worden geplaatst. De kaarsen op het

altaar moesten worden aangestoken,

zonder de monumentale paaskaars te

vergeten. De wijwatervaten moesten

worden bijgevuld alsook de bekers met

wijn en water. Het missaal moest op de

juiste pagina worden opengeslagen op

het altaar. Jos had zijn handen vol aan

de eisen van de kanunnik van Sint-Baafs.

Nadat hij al het liturgische gerei had

klaargezet, begaf de koster zich in de

schemering van de kathedraal om de

aalmoezen op te halen die voor de

beelden van de Maagd en de talloze

beschermheiligen van de stad Gent

waren gedeponeerd. De kaarsen, in alle

maten, die voor deze respectabele

beeltenissen waren aangestoken, waren

ook een aanzienlijke bron van inkomsten.

Hij zei vaak schertsend dat hij de

meterstanden ging opnemen. Door hun

geldelijke bijdrage of het aansteken van

een kaars, ervoeren de donateurs de

immense gelukzaligheid van het op

termijn verwerven van een enkele reis

naar de Hemel. Jos was verbaasd toen

hij vanop een afstand zag dat de deur

van de Vijdkapel op een kier stond. Was

de oude stoelpachtster Irma vergeten

deze gisteravond te sluiten? In dat geval

verdiende ze een serieuze uitbrander,

want dit heiligdom herbergde de meest

kostbare schat van de kathedraal: het

retabel van het Lam Gods, geschilderd

door de gebroeders van Eyck. Onraad

vermoedend, haastte Jos zich verder. Tot

zijn verbazing zag hij dat het slot was

opengebroken met een breekijzer! Hij

duwde de zware deur open, waarbij de

roestige scharnieren een sinister gekraak

voortbrachten, wat de voorbode kon zijn

van naderende onheil. Verbijstering! Een

paneel van de polyptiek van het Lam

Gods ontbrak. Zichzelf het slachtoffer

van een hallucinatie wanend, wreef Jos

krachtig in zijn ogen en keek opnieuw.

Het Lam Gods was daadwerkelijk beroofd

van een paneel. Jos was verlamd van

angst. Als in een nachtmerrie

gehoorzaamden zijn benen niet meer. Hij

leek te zweven. Hij wilde naar de

sacristie rennen om hulp te halen, maar

zijn benen leken razendsnel in de lucht te

bungelen en hij stond als verstijfd op

zijn plaats. Uiteindelijk maakte de

verbijstering plaats voor actie. Hij slaakte

een oorverdovende kreet waarvan het

geluid zijn benen eindelijk bevrijdde. Hij

rende naar het altaar waar kanunnik

Gabriel zich gereedmaakte om de mis te

vieren. Terwijl Jos de centrale beuk van

de kathedraal overstak, rende hij als een

ontwrichte marionet. Hij leek heel klein in

deze kolossale ruimte. Bij elke stap

struikelde hij bijna. Hij raakte buiten

adem. Hij kon geen woord meer

uitbrengen en uiteindelijk riep hij uit: Het

Lam, het Lam! Een paneel van het Lam is

verdwenen! De kanunnik, woedend dat hij

gestoord werd tijdens zijn gebeden, zag

evenwel de bedroefde uitdrukking op het

gezicht van zijn koster. Met een sierlijke

draaibeweging haastte hij zich om het

altaar heen en stoof als een duivel naar

achteren in de Sint- Baafs, zijn kazuifel

als een vaandel achter zich aan

wapperend. Zijn bedroefde koster was

ongetwijfeld aan het ijlen. Toen hij de

kapel binnenkwam, werd hij als door de

bliksem geslagen. Jos had geen

hersenschimmen gezien. De

Rechtvaardige Rechters waren

verdwenen, net als de grisaille van

Johannes de Doper op de achterzijde.

Wil U graag weten waar Arsène Goedertier

de panelen van de Rechtvaardige Rechters

heeft verborgen?

Het boekje is te koop voor de prijs van

15€ + 3€ portkosten = 18€.

Te betalen op de rekening

BE33 2100 3989 5546 met vermelding

" Het laatste woord van het Lam".

De opbrengst komt volledig ten goede aan

Habbekrats. www.habbekrats.be
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Neem deel aan de Tombola
van de Kleine Dennen 2024 !

Waag uw kans ...
en geef zo een kans
aan onze kinderen !

1 krasbiljet = 5€

1 blad met 6 krasbiljetten = 25€
altijd 1 winnende prijs per blad van 6 biljetten !

Hoe kan je
deelnemen?

Door een overschrijving op het bankrekening- nummer BE96 0013 7366 6005
met de vermelding "TOMBOLA".

Zodra U de biljetten hebt ontvangen, kan U krabben in het grijze hokje...
en de dennenboompjes tellen!

Winnaars met 2, 3, 4 of 5 dennen en de winnaars met 1 den die kiezen voor
de CD sturen ons het winnend biljet op samen met hun volledig adres en
telefoon, en wij bezorgen de gewonnen prijs per post.

Winnaars met 1 den die kiezen voor de geschenkbon van Colruyt vragen we
om ons ook hun mailadres te bezorgen.
Zodoende kunnen we die prijs via mail verzenden en portkosten besparen.

EDITO

Krab
en

win !

Het rekeningnummer dat hieronder is vermeld, is enkel bedoeld

voor deelname aan de tombola.

Wenst U eerder een gift te doen, gelieve dan het rekeningnummer
BE33 2100 3989 5546 te gebruiken, met de vermelding "Gift".

Beste lezer en sympathisant van de

Federatie Froidure,

Een Tijd van Rechtvaardigheid

In dit nummer hebben we het graag over

twee gebeurtenissen uit de jaren dertig van

de vorige eeuw, die op het eerste gezicht

weinig met mekaar te maken hebben:

de diefstal van het paneel van de

Rechtvaardige Rechters en de beginperiode

van de werken van Abbé Froidure.

In 1934 werd het paneel van de

Rechtvaardige Rechters, onderdeel van het

beroemde veelluik Het Lam Gods van de

gebroeders Van Eyck, gestolen uit de

Sint-Baafskathedraal in Gent.

Deze diefstal bracht een schok teweeg in

België en daarbuiten. Het was een tijd waarin

de gemeenschap zich verzamelde in een

gedeeld gevoel van verlies, maar ook in een

gezamenlijke zoektocht naar het verdwenen

paneel van de Rechtvaardige rechters.

In diezelfde periode, begin jaren dertig, was

Abbé Froidure volop bezig met zijn eerste

speelpleinen te organiseren, de start van zijn

vele initiatieven die tot op de dag van

vandaag voortleven. Zijn inspanningen om te

voorzien in onderwijs, voedsel en onderdak

voor de meest kwetsbaren onder ons,

ondanks de vele obstakels die hij

tegenkwam, weerspiegelen dezelfde geest

van rechtvaardigheid die de Rechtvaardige

Rechters symboliseren.

Nu bijna honderd jaar later, herinneren deze

verhalen ons eraan hoe belangrijk het is om

te blijven streven naar rechtvaardigheid.

En dit is precies waar onze instellingen voor

staan: werken aan een rechtvaardigere

toekomst voor de jongeren die we opvangen.

Uw steun toont de kracht van menselijke

solidariteit en het belang van gedeelde

inspanningen om onze maatschappij te

versterken. Uw steun maakt ongelooflijke

zoektochten als diegene waarover U in

het boek " Het laatste woord van het Lam"

kunt lezen, mogelijk. (zie pag. 1)

Uw steun is de kiem van rechtvaardigheid.

Bedankt hiervoor,

Met vriendelijke groet,

Johan Christiaens,

secretaris-generaal

Dit nummer wordt U
gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw
vrijgevigheid om

onze actie te steunen
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Welke prijzen kan je winnen ?

Waarde
1250€

1 CITYTRIP
Waarde

500€

Waarde
250€1 GESCHENKBON naar keuze bij

FNAC/VANDENBORRE OF COLRUYT OF IKEA

1 GESCHENKBON naar keuze bij
FNAC/VANDENBORRE OF COLRUYT OF IKEA

Waarde
25€

Naar
keuze1 CD naar keuze

of 1 GESCHENKBON COLRUYT waarde 3€

1 REIS

De waarde van elk lot is BTW inbegrepen.

De tombola staat onder toezicht van een
gerechtsdeurwaarder.
Plaats van de trekking van de tombola : Evere
Autorisatienummer : 2024004431

Biljetten zijn te koop tot 31 december 2024.
Winnende biljetten moeten teruggestuurd worden voor
31 januari 2025.

Minderjarigen zijn uitgesloten van deelname.

3 €
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INFO FROIDURE

Voorzitter
Jos Linkens

Secretaris-generaal
Johan Christiaens

Redactie
Johan Christiaens

BE33 2100 3989 5546
FEDERATIE ABBÉ FROIDURE vzw

Redactie
Parmentierlaan 19 bus 4

1150 Brussel

T +32 (0)2 771 08 10

E-mail : infodesk@froidure.be

Internet : www.froidure.be

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat U in het verleden

een gift hebt gedaan of uw interesse hebt betoond

in onze werking.

Zijn uw gegevens niet correct, ontvangt U liever deze

nieuwsbrief via e-mail of wilt U geen communicatie

meer van ons ontvangen, stuur dan gerust een

e-mail naar infodesk@froidure.be.

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om

onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften
vanaf €40 op jaarbasis.
Als lid van de RE-EF ( Récolte de fonds Ethique -

Ethische Fondsenwerving ), en van Donorinfo,

verzekeren wij u transparante rekeningen en toegang

tot informatie.

KBO 0409 655 348 RPR Brussel

Verslag van de inkomsten en uitgaven in 2023

Het rekeningnummer dat hieronder is vermeld, alsook de QR-code

hiernaast vermeld, zijn enkel bedoeld voor het storten van een gift.

Wenst U eerder deel te nemen aan de tombola, gelieve dan het
rekeningnummer BE96 0013 7366 6005 te gebruiken, met vermelding
"Tombola".

Naar jaarlijkse gewoonte berichten we U

in deze periode over de financiële cijfers

zoals ze zijn goedgekeurd door de

algemene vergadering.

2023 was financieel een goed jaar

dat uiteindelijk werd afgesloten

met een positief saldo van 143.521€.

Het bedrag aan ontvangen giften

(163.858€) lag beduidend hoger

(+19%) dan in 2022.

Dit is zeker te danken aan het feit dat,

ondanks de voortdurende oorlogen

en spanningen in de wereld,

onze donateurs het terecht belangrijk

vinden om de strijd tegen kansarmoede

en ongelijkheid financieel te blijven

ondersteunen.

Een welgekomen reflex na de voorbije

moeilijke jaren 2020 tot 2022.

Anderzijds zijn we dankbaar voor een

aanzienlijk legaat van een kinderloze

broer en zus die beiden kort na mekaar

overleden zijn, en ons hun nalatenschap

hebben toevertrouwd ten bate van de

kinderen die we opvangen.

Dankzij dit legaat hebben we 549.106€

kunnen boeken aan de inkomstenzijde.

Aan de uitgavenzijde ( werkingskosten,

belastingen, drukwerk, organisatie van

de tombola, …) doen we elk jaar ons

uiterste best om de onvermijdelijke

kosten zo laag mogelijk te houden.

Zolang onze reserves het toelaten

vinden we het verantwoord om in deze

moeilijke tijden onze voorzieningen

voldoende te ondersteunen in hun

werking en bij te dragen in de kosten

van noodzakelijke investeringen en dit

alles ten voordele van de kinderen die

ons zijn toevertrouwd.

Zo hebben we in 2023 voor een totaal

bedrag van 412.953€ steun verleend aan

de jongeren en aan de voorzieningen

waarin ze verblijven.

We delen de steun op in drie grote

categorieën :

1. De directe tussenkomsten ten

voordele van de jongeren die verblijven

of opgevangen worden in de

aangesloten voorzieningen en diensten

(vrije tijd en cultuur)

2. De subsidies voor de werking van

onze aangesloten voorzieningen

3. De subsidies gelinkt aan investeringen

in onze aangesloten voorzieningen

De directe tussenkomst ( ongeveer

64.000€ ) ten voordele van de jongeren

uit onze voorzieningen is natuurlijk de

meest dankbare. We financieren de

deelname aan kampen, ludieke of

sportieve activiteiten en een

Kerstgeschenk. Voor onze voorzieningen

die sterk inzetten op het positief

kanaliseren van de energie van de

jongeren via creatieve ateliers of

buitenkampen is deze steun meer dan

welkom.

De subsidies voor de werking van onze

instellingen ( ongeveer 200.000€ )

komen ten goede aan de jongeren door

te zorgen voor een betere omkadering

en laten de voorzieningen toe om

opvoeders aan te werven in het kader

van animatie projecten of om hiervoor

het nodige materiaal aan te schaffen.

De tussenkomst in de werkingskosten is

belangrijk voor de voorzieningen waar de

financiering van de personeelskosten

niet structureel verzekerd.

De subsidies voor investeringen

( ongeveer 139.000€ ) dienen om de

levensomstandigheden van de jongeren

in de voorzieningen te verbeteren.

Het is belangrijk om hen in veilige en

propere lokalen te ontvangen, goed

geïsoleerd en verwarmd, energiezuinig

en in goede staat onderhouden.

Zonder uw steun, uw giften en legaten

was niets van dit alles mogelijk geweest.

In naam van de voorzieningen en hun

personeel maar vooral in naam van de

jongeren die er opgevangen worden,

danken we U voor uw vrijgevigheid.

Jos Linkens,

voorzitter
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